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‘Spullen in de klas’‘Spullen in de klas’

Keuken, ik was mijn handen.

Stoel, dan teken je een koe

Beker, ik drink uit jou.

Bloemen, ik vind bloemen mooi.

Prullenbak, ik ben klaar met mijn banaan.

Tafel, ik speel met klei.

Televisie, ik luister naar een liedje.

Kast, om spullen in te doen.

Verf, ik denk aan leuke dingen om te verven.

Blaadjes, die groeien aan de bomen en ik kan erop tekenen.

Tekening, ik voel me leuk.

Slingers, er is er een jarig.

Pen, ik schrijf een gedicht.

Groepsgedicht 1/2 E


